Deze brief is verzonden aan de deputaatschappen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland in reactie op de handreiking die deputaten Kerkorde en Kerkrecht aan alle
deputaatschappen stuurde. In deze brief wordt verwezen naar een langere toelichting die op de
website te vinden is. De brief is ook ter kennisname verstuurd aan de kerken die betrokken zijn bij de
Algemene Vergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerken.



Aan: Alle deputaatschappen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Betreft: Reactie op de brief van deputaten Kerkorde en Kerkrecht, d.d. 15 april 2026

Culemborg, 2 mei 2026

Geachte deputaten,

Onlangs ontving u van deputaten Kerkorde en Kerkrecht per brief een handreiking over de
kerkordelijke positie en de gevolgen voor deputaatschappen naar aanleiding van de
gehouden Algemene Vergadering te Nunspeet op 21 maart 2026. Vanwege de inhoud en
mogelijke gevolgen van deze handreiking richten wij ons tot u.

Het valt buiten het bestek van deze brief om de inhoud van de handreiking te weerleggen.
We stippen slechts aan dat deze naar onze overtuiging vanuit een verkeerd vertrekpunt is
geschreven en daarom bij onjuiste conclusies uitkomt. Deputaten signaleren (onder punt 4)
het volgende: ‘In de uitvoering van het mandaat ontstaat een complexe situatie wanneer de
eenheid van het kerkverband en de legitimiteit van de generale synode ter discussie staan.
Toch menen ze daarin geen stap terug te moeten doen, maar een weg van uitsluiting van
deputaten en gemeenten te moeten wijzen. Een verdere inhoudelijke reactie daarop is op de
website www.cgkblijven.nl/documenten te vinden.

De reden dat wij ons nu tot u richten, is echter een andere. Er staat namelijk veel meer op
het spel dan welke visie op de situatie er gevolgd wordt. Daarom zien we ons genoodzaakt
om alle deputaatschappen aan te schrijven.

In de meeste deputaatschappen zal er verschillend gedacht worden over de huidige situatie
in onze kerken. Toch dragen deputaatschappen zorg voor de taken die aan hen zijn
toevertrouwd vanuit de kerken. Daarom mogen we er onze ogen niet voor sluiten dat de
kerken in twee delen uiteenvallen. Dat is de verdrietige en bittere werkelijkheid waar we niet
omheen kunnen, welke positie we ook innemen in het kerkverband, en hoe we ook tegen
alle jarenlange ontwikkelingen aankijken.

Deputaten Kerkorde en Kerkrecht lijken deze werkelijkheid niet mee te nemen in hun
adviezen en koersen aan op een harde breuk. Deze houding zal onmiskenbaar tot gevolg
hebben dat de gezamenlijke verantwoordelijkheden binnen afzienbare tijd niet meer
gezamenlijk gedragen zullen worden, met alle financiéle en personele gevolgen van dien.
Omdat dit beslist niet onze intentie is, zoals ook op de Algemene Vergadering (en alle
voorgaande bijeenkomsten) is uitgesproken, willen we u als deputaten oproepen om in
weerwil van de verstrekte handreiking wel het broederlijke gesprek aan te gaan.

Zo’'n broederlijk gesprek betreft niet het ‘aannemen van opdrachten van een andere
algemene vergadering’. Het gaat om het gesprek over de borging van gezamenlijke
verantwoordelijkheden vanuit de gezamenlijke zorg voor onder andere personen en
projecten. Daarin kan dan vastgesteld worden of en hoe deze zaken gedragen kunnen
worden door beide delen, of door één daarvan. Door de opstelling die deputaten Kerkorde
en Kerkrecht nu kiezen, vrezen we dat dit broederlijke gesprek al bij voorbaat feitelijk
geblokkeerd wordt. De wijze waarop deputaten Kerkorde en Kerkrecht de deputaatschappen
nu dwingen alleen richting ‘Hoogeveen’ hun werkzaamheden en voortzetting daarvan te


http://www.cgkblijven.nl/documenten

rapporteren, brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheden (waarvoor de Algemene
Vergadering de financiéle bijdrage opnieuw heeft toegezegd tot en met 2027) ernstig in
gevaar.

We realiseren ons dat de kerkelijke werkelijkheid waarin we ons bevinden moeilijk is en ons
beschaamd maakt. Toch willen we de bereidheid en het verlangen uitspreken om met u te
spreken over de gevolgen van deze werkelijkheid om in dat gezamenlijke overleg te komen
tot houdbare lijnen voor de nabije toekomst voor het kerkelijke terrein waarover u
verantwoordelijkheid draagt.

Er is nu nog de mogelijkheid om in overleg als Christelijke Gereformeerde Kerken in twee
delen uiteen te gaan, op een wijze die door zowel de Algemene Vergadering als de
vergadering van Hoogeveen geaccordeerd kan worden. Zo’n ordelijk uiteengaan waarin zorg
wordt gedragen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheden brengt die zo min mogelijk
schade toe en kan die zo goed mogelijk borgen.

Mocht u als deputaatschap vragen hebben of een gesprek over deze zaken wensen, dan zijn
wij daartoe bereid. U kunt ons bereiken via info@cgkblijven.nl.

Met broederlijke groet,

Namens de commissie Vertegenwoordiging en Borging Verantwoordelijkheid
ds. H.C. Bezemer, secretaris
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